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Wie was dr. J.J. Stronck? 
Jan Jacob Stronck is 30 oktober 1825 in Dordrecht ge-
boren als zoon van dr. Carel Willem Stronck (1775-
1853) en Johanna Martina Boon (1788-1866).  
Carel Willem (afb. links) is geboren in Tiel en als be-
gaafd student studeerde hij theologie in Utrecht, waar 
hij zich vooral toelegde op Oosterse talen en klassieke 
letterkunde. Na zijn studie werd hij predikant in Odijk 
(1797), Jisp (1798) en van 1802-1852 (50 jaar!) predi-
kant in Dordrecht. 31 december 1852 ging hij op 77-
jarige leeftijd met emeritaat en hield een afscheidspreek 
over de tekst ‘Jezus Christus is gisteren en heden de-
zelfde en in der eeuwigheid’.  Tot slot sprak hij ‘Ik ben 
in Dordrecht en onder u gelukkig geweest; ontvangt 
voor dat alles mijnen dank en den loon van God, Ge-
liefden!’. Hij overleed op 29 mei 1853. 

Zijn zoon Jan Jacob bezocht de Latijnse School en was 
een begaafde leerling in Grieks, Latijn, wiskunde en al-
gebra. 14 juni 1843 ontving hij een getuigschrift en 
zette als theologiestudent zijn studie voort aan de ho-
geschool  in Utrecht. Hier promoveerde hij 2 juli 1852 
tot doctor in de godgeleerdheid na verdediging van zijn 
proefschrift ‘Matthia in apostolorum ordinem sorte 
coöptato - ad locum Actt. Apostt. I: 15-26’ (Matthias, 
in volgorde van de door het lot gekozen apostelen, Handelingen 
1 vers 15-26). 
19 juli 1853 ontving hij een beroep van de Hervormde 
gemeente Ophemert en Zennewijnen en deed 11 sep-
tember 1853 intrede in de kerk van Ophemert. In die 
tussentijd was hij 16 augustus 1853, ruim twee maan-
den na het overlijden van zijn vader!, in Dordrecht in 
het huwelijk getreden met Maria Sophia ’t Hooft, oud 
27 jaar en dochter van koopman Cornelis Gerardus ’t 
Hooft en Sophia Kluit. 
20 juli 1862 ging J.J. Stronck op 37-jarige leeftijd met 
emeritaat en vestigde het echtpaar zich in Dordrecht. 
Verdriet bleef hen in Ophemert niet bespaard. 22 juli 

1854 werd een levenloos dochtertje geboren en 11 mei 1856 een levenloos zoontje. Het 
huwelijk bleef verder kinderloos.  



De Dordtse periode 1862-1900 
Vanuit Ophemert vestigde het echtpaar zich in hun geboortestad Dordrecht. Waarom 
Stronck al zo jong met emeritaat ging, is niet duidelijk. Waarschijnlijk had hij een zwak 
gestel. Het echtpaar betrok een woning in het Steegoversloot 36, sectie G358. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links: kadastrale kaart 1832. 
Rechts: binnen de gele omlijning pand nummer 36, sectie 358. 
 
Uit zijn verdere levensloop blijkt dr. Stronck een zeer ver-
mogend man te zijn geweest, die zijn geld nuttig besteedde.  
Toen in 1876 de ‘Vereeniging voor In- en Uitwendige Zen-
ding’, een hervormd initiatief, werd opgericht door de heren 
J.J. Stronck en M. Kemp (koekbakker) stelden zij een lening 
van 9.000 gulden beschikbaar voor aankoop van ‘een ge-
bouw tot het houden van bijeenkomsten van godsdienstige 
aard’. Het betrof het gebouw ‘Patrimonium’ (afb. rechts) van 
de Doopsgezinde gemeente in de Lange Breestraat. 
 
Ook het christelijk onderwijs had de liefde van hun hart.  
Zo schonken zij aan de ‘Vereeniging’ in 1880 22.000 gul-
den voor de bouw van een school voor ‘Bijzonder On-
derwijs’ aan de Lindengracht (nu Museumstraat) en in 1882 
een bedrag van 35.000 gulden voor de bouw van een 

ULO-school in de 
Visstraat. 
 
 
 
Links: Museumstraat 
Rechts: Visstraat 



De school in de Museumstraat werd in 1910 vervangen door een groter schoolgebouw; de 
ULO-school in de Visstraat werd in 1918 afgebro-
ken en kwam er een bioscoop voor in de plaats. 
 
In 1894 bekostigde J.J. Stronck in het Stek de bouw 
van een onderkomen voor de Nederlandsch Hervormde 
Evangelisatie met den naam ‘Irene’ (afb. links). 
In 1940 werden er diensten in belegd van de Gere-
formeerde kerk.  
Het bouwwerk is in 1973 afgebroken. 

 
30 april 1884 kocht dr. Stronck 
het buitenhuis ‘Villa Nova’ met 
tuinmanswoning en Orangerie, 
gelegen op de hoek Singel/Vrie-
seweg voor een bedrag van 
51.000 gulden. In de zomermaan-
den verbleef het echtpaar Stronck 
in ‘Villa Nova’ en in de winter-
maanden in het Steegoversloot. 
Helaas heeft echtgenote Maria 
Sophie hier weinig plezier van ge-
had daar ze 12 augustus 1886 
overleed. 
1 juli 1895 kocht dr. Stronck nog een herenhuis in de Prinsenstraat 61 voor de prijs van 
10.000 gulden en verhuurde dit aan de hervormde predikant dr. A.J.Th. Jonker. 
In 1897 schonk dr. Stronck voor een bedrag van 25.000 gulden een nieuw orgel aan de 
Augustijnenkerk. 
 
Een nieuw orgel voor de Augustijnenkerk 
In de kerkmeestersnotulen (1894-1908, GAD27, inv.nr. 1023) van 3 en 15 december 1897 
werd het volgende genotuleerd: 
…deelt mede dat de heer Dr. J.J. Stronck, emeritus predikant alhier hem heeft uitgenoodigd 
aan de vergadering kennis te geven dat hij een nieuw orgel wenscht te schenken ten behoeve 
van de Augustijnenkerk onder voorwaarde dat de heer J.A. Schotel alhier bij het stellen van 
het orgel toezicht houde, dat door dezen het nieuwe instrument bij de inwijding worde 
bespeeld en dat tijdens de vervanging van het oude door het nieuwe orgel op voldoende 
wijze in het orgelspel door Kerkvoogden wordt voorzien. Met ingenomenheid wordt deze 
mededeling door de aanwezigen begroet…. 
 
….dat de heer Stronck aan de schenking van een nieuw orgel aan de Augstijnenkerk 
wenscht te verbinden de volgende voorwaarden: 

1. dat Kerkvoogden op intijds optegeven datum zorgen, dat het oude orgel geheel zij 
weggeruimd en alleen de balustrade blijve staan. 



2. dat het orgel door den fabrikant 10 jaren in onderhoud wordt genomen, mits gedu-
rende dien tijd de jaarlijksche stemming wordt verricht door den fabrikant voor re-
kening van Kerkvoogden tegen den prijs van f 50,- ’s jaars, welke voorwaarde geheel 
moet worden geaccepteerd. 

3. dat bij de plaatsing, die 5 à 6 maanden kan duren Kerkvoogden gratis afstaan het 
gebruik van het eventueel noodige gaslicht en ook de beschikking geven (zoo dit 
verlangd wordt) van een orgeltrapper. 

 

 
 

4. dat het wapen boven het midden van het oude orgel worde afgestaan voor het 
nieuwe orgel, behoorlijk opgemaakt. 

5. dat de balustrade door de Kerkvoogden geheel in overeenstemming worde gebracht 
met de eikenhouten kast van het nieuwe orgel en 

6. dat het nieuwe orgel nooit mag worden gebezigd tot het geven van orgellessen aan 
leerlingen van den organist en dat het niet buiten hooge noodzakelijkheid door een 
ander dan door deze of door iemand aan wien dat zonder eenig bezwaar kan worden 
toevertrouwd, mag worden bespeeld. 

Er wordt besloten aan Notabelen voortestellen de schenking onder de gestelde voorwaar-
den aan te nemen. 
 
Gedicht m.b.t. schenking van het orgel in de Augustijnenkerk  
In december 1897, toen bekend werd dat dr. Stronck een orgel zou schenken aan de Au-
gustijnenkerk, verscheen in een der Dordtse bladen een gedicht, opgedragen aan ‘de edel-
moedige schenker, door zijn ambtgenoot, de Utrechtse emeritus predikant L. Schouten 
Hzn. 

Het orgel in de kerk genaamd de Augustijnen, 
Is sedert jaren lang aan ’t sukkelen en kwijnen; 
’t Heeft trouw en goed gediend zoo lang het kracht bezat, 
Tot hulp bij Psalm en Lied, maar eind’lijk is het mat, 
Ja afgeleefd! Het kan zijn dienst niet meer verleenen, 
Het hokt, het piept, het knarst en kan vervaarlijk stenen, 
Het zucht en kucht ook vaak gelijk een stok-oud man, 



Die wel nog werken wil, maar die, ach! niet meer kan. 
Zóó gaat het langer niet! Het kan niet langer stichten! 
Het kan zijn plicht niet meer in de gemeent’ verrichten! 
Het moet ter zij gesteld! Een nieuw dat moet er zijn! 
Maar nu brengt geld-gebrek in kommer en in pijn, 
Want wie, wie zal daartoe de duizenden betalen? … 
‘k Weet raad, zegt Doctor Stronck, komt ze bij mij maar halen. 
Gelukkig hij, die zóó zijn geld 
Ten dienste der gemeente stelt! 
De Heer zij zelf zijn heerlijk loon, 
Nog lang op aard; eens voor Zijn troon! 

-------------------- 

De Dordrechtsche Courant van maandag 28 augustus 1899 gaf een verslag van de opbouw 
van het orgel en 26 september 1899 van de ingebruikname. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe orgel der Augustijnen Kerk (1)  
Door de welwillendheid van den heer J.A. Schotel, werden wij in de gelegenheid gesteld het 
nieuwe orgel der Augustijnen Kerk, zooals men weet een geschenk van Dr. J.J. Stronck, te 
zien en te hooren. 
Het mooie werk, dat den geheelen voormuur der kerk beslaat en tot boven in het gewelf 
reikt, doet zijn bouwmeesters, de firma M. Maarschalkerweerd & Zoon te Utrecht, dezelf-
den, die ook het orgel in het Concertgebouw te Amsterdam plaatsten, alle eer aan en is 
inden vollen zin des woords, uitmuntend geslaagd. 
Het uiterlijk van het orgel, zeer eenvoudig gehouden, met weinig en streng versieringswerk 
in eikenhout: de glinsterende zware pijpen in het front degelijk en massief. 



Het innerlijk vereenigt in zich bijna alle hulpmiddelen, die de moderne techniek aan de hand 
heeft weten te doen en daarmede is verkregen veel gemak voor den bespeler en een vol-
maakt zuiver aanspreken van alle registers. 
De dispositie is als volgt: 
Manuaal I: Prestant 16’, Bourdon 16’, Prestant 8’, Roerfluit 8’, Violoncel 8’, Quint 6’, Octaaf 
4’, Roerfluit 4’, Quint 3’, Octaaf 2’, Mixtuur 5 st., Cornet 5 st., Trompet 8’. 
Manuaal II: Gamba 8’, Voix Celeste 8’, Flúte Harmonique 8’, Holpijp 8’, Flúte Octaviante 
4’, Violine 4’, Gemshoorn 2’, Basson Hobo 8’. 
Pedaal: Subbas 16’, Contrebas 16’, Octaaf 8’, Fluit 4’, Bazuin 16’, Trombone 8’. 
Verder 3 koppelingen en wel: Pedaal-Manuaal I, Pedaal-Manuaal II en Manuaal I en Manu-
aal II, en een knop om alle pedaalregisters uitgezonderd Subbas 16’ te sluiten. 
De pijpen van het tweede manuaal zijn in een crescendo-kast aangebracht, die voortreffelijk 
werkt en een af- en toenemen van de toonsterkte mogelijk maakt, als waarop weinig instru-
menten bogen kunnen. 

Klavier, pedaal en registers werken geheel 
pneumatisch: geen overbrengen met houtjes 
en staafjes, met onvermijdelijk geschuifel en 
gerammel en waardoor de toetsen slechts met 
vrij groote krachtsinspanning kunnen neerge-
drukt worden. Met het neerdrukken van den 
toets opent zich een klepje, de geperste lucht 
dringt in een koperen buis en opent in het orgel 
op hetzelfde oogenblik een andere klep, die de 
lucht tot de pijpen toegang verschaft. 
De registreering geschiedt op een dergelijke 
wijze en de registertoetsen zijn zoo geplaatst, 
dan een enkele lichte handbeweging er vijf te-
gelijk in of buiten werking stellen kan. 
Wanneer de koppeling werkt, geschiedt dit 

zonder dat de toetsen van het gekoppeld klavier neer behoeven te gaan: dientengevolge 
wordt er bij het spelen niet de geringste meerdere krachtsinspanning gevorderd. De aanslag 
blijft lichter, dan bij menige pianino. 
Door het pneumatisch systeem worden de kleppen onder de pijpen altijd met een korte ruk 
en geheel geopend, het halfopenen met de treurige gevolgen daarvan: slecht aanspreken, 
zoo wel bekend aan alle organisten, kan dus niet voorkomen, helder en zuiver klinkt on-
middellijk elke toon in ieder register. 
De klank van ieder daarvan is uitmuntend en van groote werking. Bij iedere stem is het 
afzonderlijk karakter goed tot zijn recht gebracht: bij allen is in het oog gehouden, dat ze 
ook bestemd zijn om tezamen te klinken en zorgvuldig is voor het behoud van eenheid in 
klank zorg gedragen. Ook bij den kortsten staccato-aanslag blijft de toon zuiver en onbe-
rispelijk glashelder. 
Bovendien is door een vernuftig aangebrachte windverdeeling zorg gedragen, dat zelfs bij 
het meest ongeregeld trappen de gelijkheid in de luchttoevoer gehandhaafd wordt en de 
toon dus onveranderd vast blijft. 



Alles bijeengenomen is het nieuwe orgel een prachtig instrument. Van den bouwer was dit 
te verwachten: aangenaam is het toch om het te mogen constateeren. 
Op 24 September des voormiddags ten tien ure zal het ingewijd worden met een rede van 
den heer Dr. A.J.Th. Jonker; de heer J.A. Schotel, die bij den bouw het toezicht heeft uit-
geoefend, zal dan het instrument bespelen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanvulling (HAvD): 
Tijdens de bouw van het nieuwe orgel zal onder de balustrade een 
hulporgel worden geplaatst, geleverd door de firma C.C. Bender uit 
Leiden voor 25 gulden per maand. 
De frontpijpen van het orgel werden geleverd door de firma Ver-
schueren uit Heythuysen. 
In 1921 krijgt het orgel een electrische motor voor de windvoorzie-
ning en is een orgeltrapper niet meer nodig. 
Ook wordt een tremulon (tremulant) geplaatst. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het nieuwe orgel der Augustijnen Kerk (2) 
Het nieuwe orgel in de Augustijnen Kerk, waarvan wij in ons nummer van 28 Aug. j.l. reeds 
een uitvoerige beschrijving gaven, werd gisteren in de voormiddag-godsdienstoefening in-
gewijd. 
De predikant der Ned. Herv. Gemeente dr. A.J.Th. Jonker had daartoe tot tekst gekozen 
de woorden van 2 Kronyken XXX: 21 ,,De Levieten nu en de priesters prezen den Heer 
dag aan dag, met sterkluidende instrumenten des Heeren.” 
De redenaar zette uiteen, dat reeds hieruit blijkt, dat de gemeente met de inwijding van het 
nieuwe orgel volkomen in de goede orde met haren God en in schriftuurlijke lijn is. Ook al 
wordt daarbij geen vertoon gemaakt als bij de Katholieke kerk gebruik is, door zijn gebruik 
zelf tot een heilig doel krijgt het instrument reeds een bijzondere wijding. 
Van het oude orgel zal spr. geen kwaad meer zeggen: het spijt hem zelfs dat hij daarvan al 
zooveel kwaad gezegd heeft, want in menig opzicht heeft ook dat langdurige en vele goede 
diensten bewezen. Niet als een ontrouwen dienstknecht is het wegens een schandelijk ver-
zuim de deur gewezen, maar het is in den dienst bezweken en heeft aanspraak op een eer-
volle begrafenis. 
Op aller lippen zweeft thans de naam van den man, die aan de gemeente het nieuwe orgel 
schonk, dr. J.J. Stronck, en velen zullen het zeker bejammeren, dat hij thans niet persoonlijk 
kon tegenwoordig zijn, ook al is hij dat stellig in zijne binnenkamer en in zijn gebed, waarin  

hij Gode alleen de eer zal toekennen. Maar 
toch wil spr. ook hem, die zoo gaarne en zon-
der ophef reeds zooveel voor de gemeente ge-
daan heeft, hartgrondigen dank brengen. Er 
zijn veel menschen met een vorstelijk fortuin 
bedeeld en nog veel minder, die daarvan op 
zoo vorstelijke wijze weten gebruik te maken. 
Een klein zilveren plaatje op het orgel ver-
meldt den naam van dr. Stronck, maar als dat 

reeds lang verdwenen zal zijn, zal zijn naam nog lang in eere bij de gemeente voortleven. 



Na de beteekenis van zijn tekst, voornamelijk van de woorden ,,instrument des Heeren,” te 
hebben verklaard, zette spr. de beteekenis van het nieuwe orgel uiteen.  
1o. als lokvogel tot het Evangelie,  
2o. als aansporing tot offervaardigheid en  
3o. als instrument dat bestemd is God te verheerlijken. 
 
Wat het eerste punt betreft, wees hij op den algemeen te betreuren achteruitgang van het 
kerkgaan en de vaak onwaardige reclamemiddelen welke worden aangewend om dat te be-
vorderen. 
Wat het tweede punt aangaat, sprak de redenaar den wensch uit, dat het goede voorbeeld 
van dr. Stronck anderen aanleiding moge geven om enkele duizenden guldens bijeen te 
brengen, om het kerkgebouw meer in overeenstemming te brengen met het fraaie orgel, 
waarbij hij vooral op de verwelooze banken wees. Wèl weet hij, dat de kerk haar grootsten 
bloeitijd beleefde, toen de gemeente in holen en spelonken moest samenkomen, maar die 
tijden zijn voorbij. En al wil hij van de kerk niet een salon met sofa’s maken of paleizen als 
die der Roomsche kerk, waar het Evangelie niet meer te vinden is, al werd Christus in een 
stal geboren, dan behoeven wij hem toch niet in een schuur te herbergen. De Roomsch-
Katholieken maken ons beschaamd door wat zij voor hunne kerken doen en ook de Chris-
telijk Gereformeerden, getuige hun nieuw bedehuis, dat een sieraad voor onze stad zal zijn. 
Moge dat voorbeeld velen tot navolging strekken. Wie den Keizer niet geeft wat des Keizers 
is, wordt door een leger van deurwaarders en agenten bedreigd, maar als ge God niet geeft 
wat Godes is, gebeurt er niets; God is zoo stil, zoo geduldig als de eeuwigheid, maar juist 
daarin schuilt het gevaar. 
Het kerkgezang laat heel wat te wenschen over; de prediking neemt te veel tijd in beslag: de 
eeredienst is bij de Herv. Kerk geheel opgelost in een heerendienst, waarbij men elkaar, 
alvorens ter kerk te gaan, afvraagt, wie er spreekt. Wij zingen niet genoeg, niet ernstig, niet 
mooi genoeg; het tempo is bijna altijd te langzaam; de zang wordt daardoor tot een galmen 
en schreeuwen zonder gevoel, harmonie of afwisseling; Busken Huet vergeleek hem zelfs 
bij een geloei van runderen en een geblaat van schapen. Maar waar God ons een orgel heeft 
geschonken als nu en bespeeld door iemand als nu, kan ook het lied der gemeente tot zijn 
recht komen. 
Zoo zij het instrument des Heeren bestemd tot een middel om het geloofsleven der ge-
meente op te bouwen. Evenals alles in de natuur ons toeroept: Eere zij God! Zoo doen ook 
wij, naar zijn beeld geschapen; zoo doe ook het nieuwe orgel. 
Spr. besloot met een woord van dank aan allen, die tot de totstandkoming van het orgel 
hebben medegewerkt, bad dat God den schenker tot in lengte van dagen voor ons moge 
bewaren en de gemeente hem met liefde en door haar gebed moge vasthouden, en hoopte 
dat zij, die het orgel bespelen, hetzij de heer Schotel, wien de gemeente voor zijn belange-
looze hulp wel dankbaar mag zijn, hetzij de heer de Vries, naar het voorbeeld van Bach, 
God om kracht mogen vragen om als mannen des geloofs hunne schoone taak te vervullen. 
Gedurende den dienst werden gezongen: Psalm 33: 1, 84: 1, Gez. 266: 1 en 3, Psalm 98: 3 
en Psalm 150: 3. De heer J.A. Schotel had dus alle gelegenheid om de verschillende voor-
treffelijke eigenschappen van het orgel te doen uitkomen, zoowel in de krachtigste forto’s 
als in de zachtste pianissimo’s.  
 



Na afloop der godsdienstoefening, die door een zeer talrijk gehoor werd bijgewoond, gaf 
de heer Schotel nog verschillende nummers op het orgel te beste, welke het nog meer deden 
op prijsstellen dat hij geheel belangeloos – zelfs met geldelijke opoffering – heeft bereid 
verklaard, steeds bij de voormiddag-godsdienstoefeningen den dienst als organist voor den 
heer de Vries waar te nemen.  

-------------------- 
Zeven maanden na de ingebruikname van het orgel overleed dr. Stronck en gaf de Dor-
drechtsche Courant woensdag 15 maart 1900 een verslag van zijn begrafenis. 
 
Begrafenis van Dr. Jan Jacob Stronck 
Hedenmiddag, 14 Maart werd het stoffelijk overschot van dr. Jan Jacob Stronck op de Al-
gemeene Begraafplaats alhier ter aarde besteld. Groot was de belangstelling, die men ook 
voor deze plechtigheid betoonde. 
De baar werd door particuliere dragers, door den overlede zelf aangewezene, op ouder-
wetsche manier dus – ten grave gedragen. Achter de lijkkist, waarop geen bloemen waren 
nedergelegd, sloten zich behalve de familieleden, aan een aantal predikanten, diakenen en 
kerkeraadsleden der Nederlandsche Herv. Gemeente, vertegenwoordigers van het christe-
lijk onderwijs, van ,,Patrimonium” en andere vereenigingen. 
Dr. A.J.Th. Jonker was de eerste die aan de groeve het woord voerde. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ds. Aart Jan Theodoor Jonker (1851-1928), geboren in Laren 
(Gld.), promoveerde in 1877 tot doctor in de godgeleerdheid. In 
1886 trouwde hij in Amsterdam met baronesse Geertruyd Ag-
nes van Haersholte tot Haerst. Hij werd predikant in Warns-
veld (1875), Heerde (1878), Rotterdam (1882), Ellecom 
(1887) en Dordrecht (1892-1902). Hier huurde hij van dr. 
Stronck een huis in de Prinsenstraat 61.  
Tegenslag werd hem niet bespaard; in 1895 stierf een dochtertje 
bij de geboorte. In 1898 werd een zoontje Hans geboren, maar 
bleek er al snel een ongeneeslijke ziekte bij zijn echtgenote. Zij 
stierf 15 juni 1901 op 40-jarige leeftijd en werd bij het dochtertje 
begraven op de Dordtse Algemeene Begraafplaats (nu Essenhof). 
In 1902 nam hij een beroep aan naar Heemstede en werd in 
1905 hoogleraar in Groningen. Hier stierf op 10-jarige leeftijd 
zoontje Hans. Vanwege zijn zwakke gezondheid werd hem in 

1909 ontslag verleend en vestigde hij zich in Heerde waar hij 6 juni 1928 is overleden. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wij hebben het – zoo ving hij aan – wij hebben het druk met begraven in de laatste dagen 
en dat is vreeselijk, maar wij hebben het druk ook met danken en dat is heerlijk! En toch, 
de danktoon wil mij niet recht van de lippen. Wanneer ik zeg: ,, De Heer heeft gegeven”, 
dan valt het mij gemakkelijk daarop te laten volgen: ,,de naam des Heeren zij geloofd”. Maar 
als ik zeggen moet: ,,De Heer heeft genomen”, dan kost het mij moeite op dien danktoon 
te laten volgen: ,,de naam des Heeren zij geloofd”. 
Ik spreek als voorzitter van den kerkeraad der Nederl. Herv. Gemeente in onze stad en als 
zoodanig zou ik willen vragen: Heeft de Heer een twist tegen onze gemeente, dat wij daar 



in één week ten grave moeten dragen het stoffelijk overschot van een man als onzen broe-
der Schaardenburg en het lijk van een man zooals wij bezeten hebben in onzen broeder 
Stronck? 
Hij geeft geen rekenschap van Zijn daden en wij willen zwijgen en wij willen dankend ver-
melden wat God ons in hem gegeven heeft. 
Ook hij is geweest een steunpilaar van ons gemeenteleven en dat niet alleen gedurende den 
tijd, waarin hij lid was van onzen kerkeraad, maar ook daarna heeft hij zijn hart aan dat 
gemeenteleven gegeven en het zijne met alle macht gedaan wat zijn hand vond om te doen, 
om die gemeente te helpen bouwen. 
Hij heeft dit op gansch andere wijze gedaan dan zijn broeder daargindsch. Hij was niet de 
man van het volk, hij kon niet zijn de man van het volk. God heeft zijn leven zoo geleid, 
dat aan dat leven verbonden werd een zeker isolement. In isolement, daarin kan liggen een 
zekere kracht en ook kan er in liggen zwakheid. En ik geloof niet mij te vergissen, als ik zeg 
dat hij dat laatste heeft gevoeld en hij het besef heeft gehad, dat zijn leven zoo gansch anders 
was geweest, wanneer hij zijn vleugelen had kunnen uitslaan. 
Maar toch was hij een zegen en een rijke zegen! 
O, wanneer alles zou vermeld worden wat hij voor die gemeente heeft gedaan! Ik noem 
maar één ding: dat heerlijke orgel in de Augustijnen kerk, dat nu jarenlang getuige zal van 
de koninklijke mildheid en de warme en trouwe liefde, in die daad geopenbaard. 
En hij heeft dat alles gedaan in eenvoudigheid des harten. Geven is geen kunst, maar goed 
te geven, dat is genade. En iets van die genade heeft hij gekend en iets van die genade heeft 
hij tot lof en prijs van zijn Heiland in de gemeente geopenbaard. 
En nu rust hij, laat ons zeggen, laat ons gelooven, nu rust hij in vrede. Den dag vóór hij 
stierf had ik het voorrecht bij hem te zijn en het is maar weer weinig, dat hij zeggen kon. 
En toen ik het gezangvers zei: ,,Jezus uw verzoenend sterven, blijft een rustpunt voor ons 
hart”, toen kwam er een verrukking over zijn gelaat en die glans heeft mij doen zien, dat hij 
in het verzoenend bloed van Jezus den vrede gezocht en den vrede gevonden had. 
Wij houden zijn nagedachtenis in eere en in het midden der gemeente worde het openbaar 
dat God ons in hem gegeven en ontnomen heeft een groote kracht, opdat wij daardoor des 
te meer het oog op Hem zullen gericht houden. 
Spr. besloot zijn rede met deze woorden: 
Nu deze plaats ledig is, zal er voor den Heer een gelegenheid te meer zijn om te openbaren 
Zijn onmisbaarheid en waar die onmisbaarheid zich openbaart, daar openbaart zich ook 
zijn heerlijkheid. Amen. 
Ds. J. Kromsigt, de volgende spreker, sprak namens de Vereeniging van In- en Uitwendige 
zending. Droegen wij eergisteren grafwaarts het stoffelijk overschot van onzen secretaris  
thans is het stoffelijk overschot van onzen hooggeachten penningmeester aan de aarde toe-
vertrouwd.  
Gods doen is majesteit en heerlijkheid. Ik beaam dat met mijn gansche hart, ook in dit 
oogenblik en toch is het ‘t mij soms als ik denk, zoo ook in dit oogenblik, alsof het mij 
schemert, mij duistert. Wij doorgronden Gods doel niet. 
Heeft de gemeente veel in dr. Stronck verloren, onze vereeniging verliest ontzaglijk veel in 
den afgestorvene. Hij was een penningmeester zooals er misschien maar een enkele gevon-
den wordt in ons vaderland. 



Inzonderheid was hij veel voor het christelijk onderwijs der jeugd, dat hij steunde met alle 
macht en op een wijze, geheel overeenkomstig zijn eigenaardig karakter. 
Hij heeft behoord tot de stillen in den lande, maar hij heeft gewerkt als een stille in den 
lande, als een macht, als een zuurdesem. 
Was zijn karakter niet als die lieve vriend en broeder Van Schaardenburg, wie hem kende 
moest hem liefhebben. 
De heer I.E. Redert sprak als voorzitter van het college van diakenen der Nederlandsch 
Hervormde gemeente. Met een herinnering aan het woord van den Heiland: ,,Zalig zijn de 
barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden”, liet spr. het licht vallen op het vele 
dat dr. Stronck heeft gedaan voor de armen der gemeente, nog zelfs vier dagen vóór zijn 
dood. 
De heer P. Gips J.Czn., hoofd der Christelijke school in de Vischstraat, wees op alles wat 
de overledene is geweest voor het christelijk onderwijs; en niet alleen het christelijk onder-
wijs heeft reden om te treuren bij dit graf, maar ook de christelijke onderwijzers. 
De heer J. van Dijk sprak als hoofd der christelijke normaallessen, waarvoor de overledene 
ook veel deed. 
Een der familieleden, ds. Berckelbach van der Sprenkel, dankte namens de familie voor de 
belangstelling in dezen doode betoond. Daarmede was de plechtigheid geëindigd. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jan Willem Berckelbach van der Sprenkel werd 22 april 1857 geboren te Loenen a/d Vecht en  predikant 

te Nederhemert (1880), Herveld (1883), Breda (1889) en Gouda (1892) 
waar hij 15 november 1918 is overleden. Hij was getrouwd met Cornelia 
Gerarda ’t Hooft, nicht van 
de echtgenote van dr. Stronck 
 
 
Dr. Stronck werd begraven 
naast zijn echtgenote; een 
eenvoudige steen dekt het 
graf. 
 
 

 
 
Het Stronck-Kemp Fonds 
Het Stronck-Kemp Fonds is ontstaan uit de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending, een school-
bestuur met een aantal scholen voor kleuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet onder-
wijs in Dordrecht. Het fonds kreeg de naam van twee oprichters van de Vereeniging voor In- 
en Uitwendige Zending, dr. J.J. Stronck en M. Kemp. 
Toen de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending in 1976 100 jaar bestond, is op 4 oktober 
1976 besloten een fonds te stichten, dat jaarlijks uitkeringen kan doen ten behoeve van 
onderwijs en ‘evangelisatiearbeid’. 
Bij de stichting van het Stronck-Kemp Fonds is besloten om als startkapitaal een bedrag 
van 90.000 gulden mee te geven. Dit was namelijk ook het bedrag dat de heren Stronck en 
Kemp in de periode van 1876 tot 1884 aan de Vereeniging hadden geschonken. 


